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We vierden en zongen deze vakantie met deze groep 

 

           

       Paul                              Hanneke                    Marjolein 

     

       Bas                           Saskia                         Hendrika 

                  

                       Ton                         Anita 



                  

Vrijdag 4 augustus dag 1 Vertrek 

De dames werden opgehaald door een chauffeur en naar het 

kantoor van Tendens in Arnhem gebracht.                                    

Hier stonden de reisbegeleiders Ton en Anita al te wachten 

om na een glaasje drinken de reis te vervolgen naar 

Ubbergen. Daar zaten Paul en Bas al te wachten.  

     

Met z’n allen de bagage uit de bus, en de slaapkamers 

verdeeld.  4 gasten sliepen in chambrettes , dit is een grote 

slaapzaal met kleine afgescheiden slaaphokjes van 2 bij 2.   

Verder was er een erg grote keuken, eetzaal en zitruimte  met 

3 grote banken en nog een lekkere chill plek.                                                                                     

In tussen was Ton begonnen met koken. Soep en broodjes 

knakworst. Na het eten nog verder de kamers in orde 

gemaakt en daarna iedereen aan de eettafel voor 

kennismaking en de plannen voor de week door te spreken.                                       

Er werd  gevraagd om Pannenkoeken te bakken. Anita 

vertelde dat ze al een rondvaart met de pannenkoekenboot 

vast had gelegd omdat die altijd snel vol zit. De rest van de 

week overleggen we wat we leuk vinden.  



We kwamen uit op beginnen met winkelen en kaarten kopen, 

dierentuin en pretpark. En voor morgen was spaghetti de 

voorkeur.  Van Tendens kregen alle gasten een drinkfles die 

ze bij de uitstapjes  mooi konden gebruiken. 

     

Nadat de koffie op was zijn we in de zithoek gaan zitten met 

een drankje en  chips en hebben we nog gezellig gekletst over 

dat we zondag avond moeten weten welke liedjes ieder wil 

gaan opnemen woensdag. Om ons te verkleden tijdens die 

opnames stond er een groot kledingrek met verkleedkleren 

en hoedjes e.d. Niet al te laat kroop iedereen lekker het bed 

in.  

 

 

 

  



Zaterdag 5 Augustus dag 2 Winkelen 

Zoals afgesproken ging om 8 uur de wekker en kwam 

iedereen uit bed. Degene die al op waren  namen alvast een 

kopje koffie. Om 9 uur zat iedereen aan t ontbijt. Sommige 

nog in pyjama anderen al gekleed. 

   

Laat in de middag vertrokken we naar Schuytgraaf in Arnhem 

een leuk klein winkel centrum. De dames schoten meteen   

ter stal binnen er werden leuke kleren gekocht. De heren 

gingen naar het Kruidvat. Al snel kwamen we op een terrasje 

terecht waar we een lekker drankje en appeltaart namen. 

Omdat niet iedereen dat mocht kregen zij ijs. 

   

We gingen naar de Primera kaarten kopen vooral de kaarten 

met een kus en daarop de tekst : een kus voor een zus: werd 

door iedereen die een zus had gekocht. 



Paul kocht bij de zeeman een knuffel voor zichzelf en 

Hanneke kocht er 1 als cadeautje voor een baby. Terwijl Bas 

en Saskia buiten bleven wachten ging de rest de ah binnen 

voor de boodschappen.  Thuis gekomen was t koffie en chill 

tijd.  Anita nam de tablet erbij en we gingen de liedjes 

uitzoeken voor de opname. Dit werden de volgende 

nummers:                                                                                        

Bas              Hazes                             Heel zijn leven is een spel                                   

Paul             kinderen v kinderen    giga groen                                                 

Saskia          K3                                   waterval                                                               

Hendrika    Schuitemaker               Engelbewaarder       

Hanneke    S10                                 De diepte                  

Marjolein   Hazes jr                         Leef 

   

                      



Zoals afgesproken aten we vanavond Spaghetti gemaakt door 

Ton en Marjolein.  De afwas werd gedaan door Paul en 

Hendrika 

   

Na de koffie hebben we onze liedjes nog een keer geoefend 

en alvast gekeken wat we aan zouden doen. Bij een lekker 

drankje en iets te knabbelen werd er geklets, gepuzzeld en 

mens erger je niet gespeeld 

   

                        

Marjolein kreeg de puzzel af en won het spel. Ze kon er 

heerlijk over dromen.  

 



Zondag 6 Augustus dag 3 Dierentuin Museum  

 

Vanochtend bij de zorg voor de gasten maakte Anita een 

verkeerde beweging en had veel last van een spier in haar 

schouder. Na een pilletje en een massage van Marjolein kon 

ze toch weer vooruit. 

   

Na weer een lekker ontbijt vertrokken we naar een leuke 

kleine dierentuin in Duitsland. Hanneke zag in de speeltuin 

een leuk draaiding. We hadden eten gekocht voor de dieren. 

     

Na een klein uurtje begon t te regenen en zochten we een 

afdak om te lunchen.  



   

Ondanks de regen liepen we nog even verder en voerden we 

nog wat dieren. Nadat het erger werd zochten we een 

overdekt terras uit. Voor een kopje koffie of thee. 

   

                   

Enkele gasten kochten nog iets in het winkeltje. Omdat het te 

hard regende moesten we ons plan veranderen en kijken wat 

er in de buurt te doen was. We kwamen uit bij een beelden 

Museum.   



   

Natuurlijk kwamen we ook hier weer in de koffiehoek 

terecht. Toen kwamen we in een zaaltje waar toespraken 

konden worden gehouden werden gehouden. Hanneke en 

Marjolein hielden ook een toespraakje. Ze voelden zich net 

Premier Rutte. 

                                        

                          

Vanuit het Museum gingen we naar een restaurant om 

gezellig uit eten te gaan. Er stond een saladebar waar we als 

voorgerecht onze keuze uit konden maken. Het eten was 

heerlijk vooral de frietjes.  Als nagerecht namen we allemaal 

hetzelfde ijsje. 



   

                

Thuis gekomen nam ieder een uurtje rust voor het koffietijd 

was. Na de koffie verhuisde we voor een gezellige avond naar 

de eetzaal. We hadden lekkere hapjes op tafel gezet. 

Natuurlijk werd er weer volop gezongen. Dit kon door een 

microfoon omdat Ton een karaoke box bij had. Alleen 

Hendrika wilde dit niet. 

  



                   

  

Toen we nog verzoeknummers gingen zingen kwam Paul er 

achter dat hij toch liever Cupido van Jan Smit wilde doen 

tijdens de opname. Het was zo gezellig dat het vandaag wat 

later werd dat iedereen in bed lag. 

Maandag 7 Augustus dag 4 Bowling arrangement 

Vandaag mocht degene die wilde uitslapen. Als je op was kon 

je ontbijten met een gekookt of gebakken ei. De laatste 

kwamen om een uur of 10 uit bed. We hielden een chill 

ochtend en er werden kaarten geschreven. Voor degene die 

nog trek hadden maakten we een lunch uit t vuistje. Om 2 uur 

vertrokken we naar de vakantiepark de Veerstal om daar te 

gaan bowlen en daarna te eten. 



  

   

   

Het was een gezellige middag. Wie die gewonnen heeft is niet 

belangrijk. Iedereen deed z’n best en had plezier. Na het 

bowlen gingen we even buiten afkoelen.  

  

We kregen binnen een mooie plek in het restaurant. We 

zaten bij een grote ronde open haard.  



  

 

Thuis gekomen namen we nog een lekker kopje koffie en 

later een drankje met wat lekkers. Doordat het gisteren later 

was geworden gingen de meeste vandaag op tijd naar bed. 

Alleen Hendrika keek met Ton en Anita nog even Hart van 

Nederland.  

                         

Dinsdag 8 augustus dag 5 Tivoli 

Vandaag maakten we tijdens het ontbijt meteen lunch 

pakketten om mee te nemen. En we vulden de drinkflessen 

van Tendens vakanties. Saskia hielp Ton met de afwas en 

Marjolein zocht met Hanneke naar haar ringetje. 

   

Bij Tivoli aangekomen gingen Paul en Marjolein meteen in 

een wiebelbank. 



  

We kwamen eerst lang bootjes in een baantje waar onderweg 

van alles te zien was. Het spannendste was hier het 

instappen. Marjolein durfde eigenlijk niet goed maar toen ze 

anderen had zien gaan wilde ze toch. 

   

We gingen naar de hoek waar de botsauto’s de achtbaan en 

het spookhuis waren. We gingen overal meerdere keren in. 

   

Plezier maakt hongerig daarom gingen we picknicken in de 

rookzone. Wel aan 2 tafels omdat we uit de rook van Ton en 

Bas wilde zitten. 



  

Na het eten gingen we naar da achtbaan waar de dames 

Anita overhaalde om mee te gaan al was ze geen fan van 

achtbanen. Hierna gingen we nog in veel rustige of heftige 

attracties. 

   

   

Paul in de water bootjes krijgen ging wel maar hem naar de 

kant en eruit krijgen was toch wel een uitdaging met zijn 

lange benen.  



   

Voor we naar huis gingen namen we wat te drinken op het 

terras. We kochten nog iets lekkers of een aandenken in het 

winkeltje en gingen op de foto met Tiffy. 

   

                   

                                      

Deze avond aten we pannenkoeken gebakken door Ton, Bas 

en Hanneke. Ze waren heerlijk. 



    

Na het eten hielden we generale repetitie met microfoon en 

de kleren van de opnames. Hanneke nam met Anita een 

lekker glas champagne. 

    

De tas met kleren werd klaargezet voor morgen. Moe van 

deze leuke dag en een spannende dag morgen gingen de 

meeste op tijd in bed. 

 

Woensdag 9 Augustus dag 6 cd opname   

Vandaag moesten we op tijd opstaan we moesten om 10 uur 

bij Siza studiofilmwerk te zijn. Het was spannend maar we 

hadden er wel zin in. 



 

 

 

 

 

Toen we er waren lieten ze eerst een paar voorbeeld filmpjes 

zien van hoe het ging worden. Bas vond het wel leuk dat het 

een opname was waar hij op stond. Omdat Bas erg 

zenuwachtig was wilde hij graag als eerste. Helaas door de 

drukte geen foto hiervan. Marjolein ging hierna maar wilde 

de kleren niet aan die ze uitgezocht had. Hendrika ging als 3e 

en zette een mooi optreden neer. Hierna was Hanneke die 

wilde haar tekst erbij houden dus verzonnen we een 

oplossing. We hielden een koffiepauze om op adem te 

komen. Na de pauze dacht Anita dat ze helemaal vergeten 

was om foto’s te maken (dom dom) Saskia was de volgende 

en ging helemaal uit haar bol. Als laatste ging Paul die lachte 

zoals hij de hele week had gedaan. 

   

 



Nu kwam het groepsnummer die we opname in 2 keer omdat  
de ruimte te klein was, Saskia deed er een mooie 2e stem bij 
op een paar plekken. Marjolein vroeg hierna of ze alstublieft 
nog een keer mocht omdat ze nu wel in de jurk durfde. Dit 
ging erg goed. Het zat er op. Weer thuis was het lunch tijd. 
Ton bakte voor iedereen een ei voor bij het brood. S middags 
werden er koffers ingepakt. Hanneke zag de sjoelbak en ging 
met Marjolein en Anita een potje spelen.   

 

 

 

 

 

Deze avond hadden we  gereserveerd bij wok de molen in 
Malden. Het was erg lekker en gezellig. Saskia probeerde op 
advies van Ton een soort vis die ze nog nooit had gehad. Ze 
vond het lekker. 

        

       



Het eten was er heerlijk en we hadden het erg gezellig met 

elkaar. Onderweg naar huis bedankte Saskia Ton voor de 

veilige kilometers met de bus. Thuis een half uurtje om nog te 

rusten of met de koffers te rommelen en daarna in de eetzaal 

voor een laatste vakantie avond. Met een lekker drankje en 

de laatste chips. Ton en Anita schreven voor iedereen hun 

herinneringen op de vakantie herinnering en bedankte de 

gasten voor hun hulp aan de reisbegeleiding en aan elkaar. 

   

                    

De foto van Saskia was niet bruikbaar voor t verslag. Paul 

vroeg of hij ook even wat mocht zeggen en bedankte Ton en 

Anita en zei dat hij een fijne en gezellige vakantie had gehad. 

Daar waren de andere t mee eens.  

                                      



Na nog een laatste drankje zochten we voor de laatste keer 
deze week ons bed op. 
 
 

Donderdag 10 augustus dag 9 Naar huis 

Vandaag moesten we vroeg ons bed uit. We aten ontbijt uit 

het vuistje. Met z’n allen ruimden we alles op en werden de 

koffers verzameld in de kamer. In 3 groepen gezet. Ophalers, 

Arnhem en het Noorden.  

  

 
 
 
 
 
Als eerst werd Bas opgehaald door zijn begeleidster. Na even 
wachten en zoeken was de taxi voor Paul er. En ook hij 
vertrok. De laatste spullen werden ingeladen en de laatste 
toilet bezoekjes en konden we vertrekken naar Arnhem. Daar 
kregen we  wat te drinken en namen Ton en Anita afscheid 
van de groep. Met een andere chauffeur gingen de dames 
onderweg naar het Noorden en naar huis. 
Iedereen bedankt voor deze mooi vakantie en misschien zien 
we elkaar nog een op een andere reis of op het jaarfeest in 
november.                                    
 
Groet Ton en Anita  


